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In de les voor het secundair onderwijs krijgen we de kans
om even mee te gaan met onze Nobele Profeet % op zijn

‘ Nachtreis naar Al Aqsa en van daaruit op zijn Hemelreis.
Om het beknopt te houden, behandelt deze bundel slechts
1 hadith uit Sahih Al Bukhari, een puzzelstukje van de
gehele puzzel die de Hemelreis werkelijk inhoudt.

Aan de hand van een PPT wordt deze bijzondere gebeurtenis
iets nader toegelicht qua betekenis, verloop, de spirituele
richtlijnen die we eruit kunnen halen en de herdenking.

De les sluit af met een denkoefening over de leringen
die we uit deze reis kunnen halen en een groepswerkje
om tot een concreet actieplan te komen.

Moge Allah % het van nut laten zijn.




Leestekst: Nacht -en Hemelreis

Muhammad, de Boodschapper van Allah £ zei:

“Het dak van mijn huis ging open, terwijl ik mij in Mekkah bevond. Jibril [alayhis
salam] daalde neer, hij opende mijn borst en waste mijn hart met zamzam-water.
Vervolgens kwam hij met een gouden teil, gevuld met wijsheid en geloof, die hij
in mijn borst goot. Daarna sloot hij mijn borst.

Hij pakte mij bij de hand en steeg met mij naar de aardse hemel. Toen ik aankwam
bij de aardse hemel, zei Jibril [calayhis salam] tegen de bewaarder van de hemel: “Doe
open.” Hij vroeg: “Wie is daar?” Hij antwoordde: “Ik ben Jibril.” Hij vroeg: “Is er
iemand met jou?” Hij antwoordde: “Ja, Muhammad is met mij.” Hij vroeg: “Is er
al naar hem gezonden? Werd hij al uitgenodigd om de Hemelreis te maken?” Hij
antwoordde: “Ja.”

Toen hij (de bewaker) opende, stegen wij boven de aardse hemel. Wij troffen daar
een zittende man aan. Rechts van hem bevond zich een mensenmassa en links
van hem bevond zich een mensenmassa. Als hij naar rechts keek, lachte hij. Als hij
echter naar links keek, huilde hij. Hij zei: “Welkom, o goede Profeet en o goede
zoon.” |k vroeg aan lJibril: “Wie is dit?” Hij antwoordde: “Dit is Adam. De
mensenmassa’s rechts en links van hem, zijn de zielen van zijn nageslacht. De
rechtse groep onder hen, zijn mensen van het Paradijs, terwijl de mensenmassa
links van hem de mensen van het vuur zijn. Daarom lacht hij als hij naar rechtst
kiikt en huilt hii als hii naar links kiikt.”




Vervolgens steeg hij met mij naar de tweede hemel, waar hij tegen de bewaarder
zei: “Doe open.” De bewaarder vroeg hem hetzelfde als zijn voorganger en opende
uiteindelijk.

Anas vertelt dat hij (AbG Dharr) vertelt dat hij (de Profeet) # in de hemelen Adam,
Idris, MUs3a, °Isa en Ibrahim aantrof. Hij vertelde dat hij # Adam aantrof in de eerste
hemel en Ibrahim is de zesde hemel. Anas heeft gezegd dat nadat Jibril de Profeet %
langs Idris had gebracht, hij zei: “Welkom, o goede Profeet en o goede broer.” Ik
vroeg aan Jibril: “Wie is dit?” Hij antwoordde: “Dit is Idris.”

Vervolgens ging ik langs MUsa, die zei: “Welkom, o goede Profeet en o goede broer.”
Ik vroeg aan lJibril: “Wie is dit?” Hij antwoordde: “Dit is Musa.” Vervolgens ging ik
langs °Isa, die zei: “Welkom o goede Profeet en o goede broer.” Ik vroeg aan Jibril:
“Wie is dit?” Hij antwoordde: “Dit is °Isa.”

Vervolgens ging ik langs |brahim, die zei: “Welkom, o goede Profeet en o goede
zoon.” Ik vroeg aan Jibril: “Wie is dit?” Hij antwoordde: “Dit is Ibrahim.”

lbn °Abbas en Abl Habbah al AnsarT hebben verteld dat de Profeet £ heeft gezegd:

“Vervolgens steeg ik naar een niveau waar ik het schrijvende geluid van de pennen
hoorde. Anas Ibn Malik vertelt dat de Profeet # heeft gezegd: “Vervolgens legde
Allah # aan mijn gemeenschap vijftig gebeden op. Hiermee vertrok ik, totdat ik langs
Mdisa kwam. Hij vroeg: “Wat heeft Allah opgelegd aan jouw gemeenschap?”
Ik zei: “Hij heeft vijftig gebeden opgelegd.”




Hij zei: “Keer terug naar je Heer, want jouw
gemeenschap kan dit niet aan.” |k keerde
terug en Hij schold de helft ervan kwijt. Ik
keerde daarna weer terug naar MUsa en zei:
“Hij heeft de helft kwijtgescholden.” Hij zei:
“Keer terug naar jouw Heer, want jouw
gemeenschap kan dit niet aan.” |k keerde
wederom naar Hem terug en Hij zei: “Het zijn
er vijf (in aantal) en het zijn er vijftig (qua
beloning). Deze uitspraak wordt door Mij niet
meer gewijzigd.”

Ik keerde terug naar MUsa en hij zei: “Keer
terug naar jouw Heer.” Ik antwoordde echter:
“Ik schaam me voor mijn Heer.” Vervolgens vertrok hij (Jibril) met mij, totdat wij
uiteindelijk aankwamen bij Sidrat al Muntaha (de lotusboom van de uiterste grens),
die werd bedekt met kleuren die ik niet ken. Vervolgens werd ik het paradijs

binnengebracht, waarin ik koepels van parels en aarde van musk aantrof.
[Al Bukhart: nr. 349]

Muhammad, de Boodschapper van Alldh &5 zei:

“Het dak van mijn huis ging open, terwijl ik mij in Mekkah bevond. Jibril daalde neer,
hij opende mijn borst en waste mijn hart met zamzam-water. Vervolgens kwam hij
met een gouden teil, gevuld met wijsheid en geloof, die hij in mijn borst goot. Daarna
sloot hij mijn borst.



Hij pakte mij bij de hand en steeg met
mij naar de aardse hemel. Toen ik
aankwam bij de aardse hemel, zei Jibril
tegen zijn bewaarder van de hemel:
“Doe open.” Hij vroeg: “Wie is daar?” Hij
antwoordde: “lk ben Jibril.” Hij vroeg:
“Is er iemand met jou?” Hij
antwoordde: “Ja, Muhammad is met

mij.” Hij vroeg: “Is er al naar hem
gezonden?” Hij antwoordde: “Ja.”

Toen hij opende, stegen wij boven de
aardse hemel. Wij troffen daar een
zittende man aan. Rechts van hem
bevond zich een mensenmassa en links
van hem bevond zich een
mensenmassa. Als hij naar rechts keek,
lachte hij. Als hij echter naar links keek,
huilde hij. Hij zei: “Welkom, o goede
Profeet en o goede zoon.”

AI.'ISRA, WAI. MI’RAJ Ik vroeg aan Jibril: “Wie is dit?” Hij

THE NIGHT JOURNEY antwoordde: “Dit is Adam. De
N mensenmassa’s rechts en links van
_/w’é‘)ﬁc\ﬂd hem, zijn de zielen van zijn nageslacht.
' De rechtse groep onder hen, zijn
mensen van het Paradijs, terwijl de
mensenmassa links van hem de mensen
van het vuur zijn. Daarom lacht hij als hij
L naar rechtst kijkt en huilt hij als hij naar
links kijkt.”

Vervolgens steeg hij met mij naar de
tweede hemel, waar hij tegen haar
bewaarder zei: “Doe open.” Zijn
bewaarder vroeg hem hetzelfde als zijn
voorganger en opende uiteindelijk.

Anas vertelt dat hij (AbG Dharr) vertelt dat hij (de Profeet) # in de hemelen Adam,
Idris, MUs3a, °Isa en Ibrahim aantrof. Hij vertelde dat hij # Adam aantrof in de eerste
hemel en Ibrahim in de zesde hemel. Anas heeft gezegd dat nadat Jibril de Profeet
# |angs Idris had gebracht, hij zei: “Welkom, o goede Profeet en o goede broer.” Ik
vroeg aan Jibril: “Wie is dit?” Hij antwoordde: “Dit is Idris.”




Vervolgens ging ik langs MUs3, die zei: “Welkom, o goede Profeet en o goede broer.”
Ik vroeg aan lJibril: “Wie is dit?” Hij antwoordde: “Dit is Mlsa.” Vervolgens ging ik
langs °Isa, die zei: “Welkom o goede Profeet en o goede broer.” Ik vroeg aan Jibril:
“Wie is dit?” Hij antwoordde: “Dit is °Isa.”

Vervolgens ging ik langs |brahim, die zei: “Welkom, o goede Profeet en o goede
zoon.” Ik vroeg aan Jibril: “Wie is dit?” Hij antwoordde: “Dit is Ibrahim.”

lbn °Abbas en AbG Habbah al Ansari hebben verteld dat de Profeet & heeft gezegd:

“Vervolgens steeg ik naar een niveau waar ik het schrijvende geluid van de pennen
hoorde. Anas Ibn Malik vertelt dat de Profeet & heeft gezegd: “Vervolgens legde
Allah & aan mijn gemeenschap vijftig gebeden op. Hiermee vertrok ik, totdat ik langs
Musa kwam. Hij vroeg: “Wat heeft Allah opgelegd aan jouw gemeenschap?” Ik zei:
“Hij heeft vijftig gebeden opgelegd.” Hij zei: “Keer terug naar je Heer, want jouw
gemeenschap kan dit niet aan.” Ik keerde terug en Hij schold de helft ervan kwijt. Ik
keerde daarna weer terug naar MUsa en zei: “Hij heeft de helft kwijtgescholden.” Hij
zei: “Keer terug naar jouw Heer, want jouw gemeenschap kan dit niet aan.” Ik keerde
wederom naar Hem terug en Hij zei: “Het zijn er vijf (in aantal) en het zijn er vijftig
(qua beloning). Deze uitspraak wordt door Mij niet meer gewijzigd.”

Ik keerde terug naar Musa en hij zei: “Keer terug naar jouw Heer.” |k antwoordde
echter: “lk schaam me voor mijn Heer.” Vervolgens vertrok hij (Jibril) met mij, totdat
wij uiteindelijk aankwamen bij Sidrat al Muntaha (de lotusboom van de uiterste
grens), die werd bedekt met kleuren die ik niet ken. Vervolgens werd ik het paradijs
binnengebracht, waarin ik koepels van parels en aarde van musk aantrof. (a sukhari: 349]




Opdracht 1: samenvatting fragment
Welke interessante gedachten, adviezen of gegevens hebben jullie begrepen uit
dit fragment? Schrijf op zijn minst zeven antwoorden neer.
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Opdracht 2: groepswerk

=) De Nobele Profeet % ging net voor de
Nacht- en Hemelreis door een heel
moeilijke periode. Allah % heeft als het
ware Zijn boodschapper % getroost door
hem uit te nodigen en hem andere
profeten te laten ontmoeten. Tijdens deze
reis kreeg hij 2 onder andere het gebed
als geschenk.

Onze moslim broeders en zusters in de regio rond Al Agsa leven in extreem
moeilijke omstandigheden. Bedenk samen hoe wij hen kunnen troosten, steunen
en helpen.

Wat kunnen we als individu, klas en als moslimgemeenschap betekenen en wat
kunnen we doen om ons steentje bij dragen om hen te helpen?

Hoe kunnen wij hen troosten en hen bij manier van spreken een ‘Mir°3j’ te laten
ervaren?

Brainstorm in groep. Welke oplossingen vinden jullie op economisch, politiek,
religieus, maatschappelijk of spiritueel vlak?

Maak per groep een concreet actieplan. Bespreek klassikaal alle acties en kies welke
voor jou, jullie, je klas/school haalbaar zijn om in praktijk te brengen.






