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De moeilijke periode en de Nacht- en Hemelreis 
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1. Leestekst: de moeilijke periode en de Nacht- en Hemelreis 

Muḥammad صلى الله عليه وسلم is de Liefste Mens en de Beste van alle mensen. 

Allāh جل جلاله koos hem om Zijn Godsdienst onder de mensen te verspreiden. 

Als Profeet صلى الله عليه وسلم uitverkoren worden, is misschien het beste wat je kan overkomen. 

Muḥammad صلى الله عليه وسلم was de laatste Profeet صلى الله عليه وسلم van Allāh جل جلاله . 
 

Vanaf nu moest hij de mensen uitnodigen tot het geloof in Allāh جل جلاله .  

Vanaf nu moest hij het goede aanraden, en het slechte verbieden. 

Vanaf nu moest hij vertellen waarom Allāh جل جلاله  ons naar de wereld heeft gestuurd. 

Vanaf nu moest hij vertellen wat Allāh جل جلاله van ons verwacht. 
 

O Allāh جل جلاله , wat bent U zo goed, barmhartig! De Profeet صلى الله عليه وسلم is zo lief, zo zachtaardig. 
 

Van hem leren wij zo veel mooie gedragingen. 

Van hem leren wij om te delen en te helpen. 

Van hem leren wij om liefde en respect te hebben voor alles wat er leeft. 

Van hem leren wij om op te komen voor de zwakken onder de mensen en de dieren. 

Al ḥamduliLlāh! Duizend maal, al ḥamduliLlāh! Alle lof aan Allāh de Almachtige! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het verspreiden van de Islam was echt niet gemakkelijk. 

Sommige mensen hadden een hart van steen. 

Zij waren koppig en konden de Boodschap van Muḥammad صلى الله عليه وسلم niet verdragen. 

Het uitnodigen tot het geloof in Allāh جل جلاله alleen maakte sommige mensen razend. 

Zij maakten allerlei plannen en voerden die langzaamaan uit.  

Dit bezorgde Muḥammad, de laatste Profeet صلى الله عليه وسلم, veel verdriet en hij ging door een heel moeilijke periode.  

Toch deed hij hard zijn best om het geloof in Allāh جل جلاله  te verspreiden. 

Dag en nacht verspreidde hij صلى الله عليه وسلم het Woord van Allāh جل جلاله.  

Zijn prachtige hart deed pijn en hij was droevig. 

Want de mensen luisterden niet naar zijn goede raad.  

Zij hadden vele slechte gewoontes. 

De meisjes werden niet geliefd. 

De mensen gokten en ze dronken alcohol. 

De mensen respecteerden het huis waarin Allāh جل جلاله geëerd wordt niet meer. 

De mensen aanbaden hun Schepper جل جلاله niet meer zoals het hoort. 

Ze aanbaden beelden die ze zelf maakten en namen die tot goden. 

 

 

 

 

 



De Profeet صلى الله عليه وسلم kon niet begrijpen dat mensen zoveel slecht konden doen.  

Hoe kunnen mensen een standbeeld dat ze zelf maakten tot een god nemen? vroeg hij zich af.  

Stel jezelf eens de vraag: "Als een school 1 directeur heeft, een voetbalploeg 1 kapitein,  

een fabriek 1 baas, ... hoe zou deze wereld dan meer dan 1 god hebben?"  

Hoe zou het kunnen dat er meerdere goden zijn? 

De Liefste mens صلى الله عليه وسلم kon niet begrijpen dat vrouwen zo onrespectvol behandeld werden.  

Hoe kunnen mensen zo dom zijn om het huis van Allāh جل جلاله  met beelden te vullen. 

Vind jij dit net als de Profeet صلى الله عليه وسلم ook raar? 

Dit alles maakte de Liefste mens صلى الله عليه وسلم enorm verdrietig. 

Hij huilde en deelde zijn verdriet met zijn Heer جل جلاله Die van alles op de hoogte was. 

Hij صلى الله عليه وسلم verlangde ernaar dat de mensen terug de Enige Schepper van hemel en aarde جل جلاله zouden aanbidden.  

Zonder deelgenoten, zonder stenen afgoden. 

Hij صلى الله عليه وسلم verlangde naar een mooiere wereld zonder slechte en wrede gewoontes. 

Hij صلى الله عليه وسلم vroeg Allāh جل جلاله om hem bij te staan in zijn opdracht. Om hem te helpen om de mensen uit te nodigen tot het 

goede, zodat ze zouden stoppen met hun slechte en wrede daden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren mensen die nadachten over de schepping en over hun eigen daden.  

Zij luisterden naar de woorden van Muḥammad صلى الله عليه وسلم en Allāh جل جلاله opende hun harten.  

Zij waren bereid om de waarheid te aanvaarden en de Islam te omarmen.  

Er waren mensen wiens harten Allāh جل جلاله gesloten hield. Zij stopten als het ware hun vingers in hun oren.  

Zij weigerden koppig om het geloof in 1 God te aanvaarden.  

Zij luisterden ook niet naar de Profeet Muḥammad صلى الله عليه وسلم. Ze geloofden niet in zijn woorden.  

Zij gedroegen zich vijandig tegenover de moslims.  

Ze bedreigden hen, scholden hen uit, pijnigden hen en verdreven hen uit hun huizen.  

De eerste moslims hadden het hard te verduren.  

Niemand bleef gespaard. Pasgeborenen, kinderen, ouderen, zieken,...  

Iedereen werd met groot onrecht verdreven uit zijn huis. Gewoon omdat ze geloofden in Allāh جل جلاله en de Laatste 

Boodschapper صلى الله عليه وسلم.  

Het is bijna onmogelijk om in te beelden dat mensen omwille van hun geloof uit hun huizen verdreven worden. Wat een 

onrecht! O onwetende afgodendienaren, bestrijden jullie mensen die zeiden:  "Mijn Heer is Allāh."?! 

Zijn jullie geen mensen? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De gelovigen hadden het zwaar.  

     Ook al vonden zij troost en steun in hun geloof en dat van hun voorvader  

     Ibrāhīm [°alayhis salām]. De Boodschapper van Allāh صلى الله عليه وسلم zag wat zijn volgelingen moesten ondergaan.  

     Hij voelde zich hierdoor bedroefd صلى الله عليه وسلم.  

     Hoe kan een mens zo wreed zijn om iemand uit zijn huis te verdrijven?  

     Hoe kan een mens zo wreed zijn om iemand pijn te doen omwille van zijn geloof? 

     Allāh is As Samī˚ (De Alhorende) en Al Baṣir (De Alziende) en Al ˚Alīm (De Alwetende) جل جلاله.  

     Natuurlijk was Hij جل جلاله op de hoogte van de pijn en het leed van Zijn Liefste  

     Profeet صلى الله عليه وسلم en moslims? 

     Natuurlijk begrepen de moslims dat zij door een beproeving gingen.  

     Zij wisten dat zij beloond zouden worden voor hun geduld. 

     Natuurlijk begrepen zij dat zij getest werden om te zien of zij oprecht waren in hun geloof. 

     Natuurlijk wisten zij dat Allāh جل جلاله aan hun zijde stond.  

     Natuurlijk begrepen de Profeet Muḥammad صلى الله عليه وسلم en zijn volgelingen dat dit leven slechts tijdelijk is. 

     Natuurlijk wisten zij dat Allāh جل جلاله  met de geduldigen is. 

     En natuurlijk wisten Muḥammad en de gelovigen met zekerheid dat dit leven  

     maar een test was. 

 

 

 

 

 



Weet je dat Allāh جل جلاله beproevingen brengt naar de oprechte gelovigen om hun karakter te vormen?  

Weet je dat Allāh جل جلاله beproevingen brengt om je geloof te versterken?  

Weet je dat Allāh جل جلاله wenst dat je door middel van een beproeving dichter bij Hem جل جلاله komt? 

Weet je dat een beproeving je kan zuiveren van je zonden? 

Weet je dat beproevingen ervoor kunnen zorgen dat je het leven beter begrijpt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terwijl dit allemaal gebeurde, verloor de Profeet صلى الله عليه وسلم eerst zijn oom  

Abū Ṭālib en daarna zijn geliefde vrouw Khadījah [Allāh جل جلاله is tevreden met haar]. 

De Boodschapper van Allāh صلى الله عليه وسلم rouwde. Zijn hart huilde صلى الله عليه وسلم.  

Hij صلى الله عليه وسلم wist als geen ander dat dit een beproeving was.  

Hij صلى الله عليه وسلم opende zijn mooie handen en verrichtte urenlang smeekbeden.  

Hij صلى الله عليه وسلم vroeg om Zijn hulp جل جلاله en zocht troost bij Zijn Heer جل جلاله.  

Zijn hart vond rust bij Hem جل جلاله.  

Kort na al deze gebeurtenissen gebeurde er iets wonderbaarlijks. 

Op een bijzondere nacht stuurde Allāh جل جلاله Zijn belangrijkste engel naar de  

Profeet Muḥammad صلى الله عليه وسلم. 

Deze engel was Jibrīl [°alayhis salām], een goede vriend van de Profeten. 

Deze engel was hun trouwe metgezel. 

Hij kwam met een schitterend rijdier dat Burāq heette. 

Dit rijdier kan je razendsnel naar een ander land brengen. 

Dit rijdier kan vliegen en je bliksemsnel naar de hemel brengen. 

Jibrīl [°alayhis salām] vertelde de Profeet Muḥammad صلى الله عليه وسلم dat hij hem  

kwam halen voor een Nacht- en Hemelreis.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gevoel van geluk overviel de Profeet صلى الله عليه وسلم. 

Wat een bijzonder geschenk van Zijn Heer جل جلاله. 

Ze stegen op en vlogen naar Al Aqṣā terwijl de meeste mensen sliepen. 

Al Aqṣā is na de Haramayn (De moskeeën in Mekka & Medina), de belangrijkste moskee voor de moslims. 

Moskeeën zijn huizen waarin Allāh جل جلاله aanbeden wordt. 

In Al Aqṣā ontmoette de Liefste Mens صلى الله عليه وسلم de meest geliefde mensen van Allāh جل جلاله: de Profeten. 

Hij صلى الله عليه وسلم kreeg de eer om het gebed met hen te leiden. 

Subḥān Allāh! Hoe mooi! 

Wat zou het prachtig geweest zijn als wij ook samen met hen konden bidden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadien stegen ze vanuit Al Aqṣā loodrecht op naar de hemel.  

Hij kwam bij verschillende verdiepingen terecht. 

Bij iedere verdieping ontmoette hij صلى الله عليه وسلم een andere Profeet. 

De Profeet Muḥammad صلى الله عليه وسلم maakte heel wonderbaarlijke dingen mee. 

Hij صلى الله عليه وسلم zag onder andere het Paradijs.  

Hij zag Sidratul Muntahā: een grote boom in het Paradijs met grote vruchten  

en bladeren die zo groot zijn als olifantenoren.  

Subḥān Allāh جل جلاله! Tot wat bent U allemaal in staat, O Allāh جل جلاله ! 

Hij zag Al Bayt Al Ma°mur: Dit is ‘het druk bezochte Huis’, ver weg boven de Ka°bah.  

Hier verrichten 70.000 engelen dagelijks gebeden. 

Wanneer ze vertrekken (naar het Huis), keren ze er nooit meer van terug. 

Het allermooiste van de Hemelreis was de ontmoeting met Allāh جل جلاله en het geschenk van het gebed. 

Het kan zijn dat de Profeet صلى الله عليه وسلم Allāh جل جلاله gezien heeft in het Paradijs. Maar dat weten we niet zeker. 

Sommige van de vrienden van de Profeet صلى الله عليه وسلم zeggen van wel, anderen zeggen van niet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādam 

[°alayhis salām] 

Yaḥyā  

en °Īsā 
[°alayhis salām] 

Yūsuf 

[°alayhis salām] Idrīs 

[°alayhis salām] 

Mūsā 

[°alayhis salām] 

Harūn 

[°alayhis salām] 

Ibrāhīm 

[°alayhis salām] 



2. Nabespreking leestekst: 

Heeft dit verhaal je hart geraakt?  

Waarom? Vertel (wat maakte je triest, wat maakte je blij, ...) 

Vond je het erg dat de moslims hun huizen moesten verlaten? 

Hoe zou jij je voelen als jij met jouw familie zomaar uit je huis gezet zou worden? 

3. Opdracht: code ontcijferen 

Wist jij dat er op dit moment ook moslims zijn in een ander land, die ook uit hun huizen gezet worden?  

Noteer hieronder de naam van dat land. 

16 – 1 – 12 – 5 – 19 – 20 – 9 – 14 – 1 

 
 

In dit land ligt één van de belangrijkste moskeeën. Deze moskee heet: 

1 – 12 – 1 – 17 – 19 – 1  

 
 

Deze moskee ligt in de stad:  

1 – 12 – 17 – 21 – 4 - 19 

 

 



4. Opdracht: doolhof – probeer naar Al Masjid Al Aqṣā te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Opdracht: tekening maken 

“De kinderen die leven in de buurt van Al Aqṣā leven als in een gevangenis. 

Net als in de tijd van de Profeet Muḥammad صلى الله عليه وسلم worden ze uit hun huizen verdreven. 

Dit is enorm erg en is een groot onrecht. 

Ze ervaren niet de vrijheid die wij ervaren.  

Ze leven in oorlog, met het geluid van bommen. 

Wij vragen Allāh جل جلاله om hen te bevrijden en hen geduld te schenken.” 

Maak op de volgende pagina een mooie tekening voor de kinderen in Al Aqṣā. 

Scan of maak een foto van je tekening met smartphone. 

Post de foto op de volgende website/QR-code: 

https://www.uitgeverijplataan.be/actualiteit 

  

Zo toon je solidariteit met je leeftijdsgenoten en kan je de andere  

tekeningen bewonderen. 

Vergeet geen smeekbedes te verrichten voor hen! 

https://www.uitgeverijplataan.be/actualiteit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



5. Opdracht: knutselen - iedereen heeft recht op onderdak.  

 

 

  



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Verbetersleutel 

Opdracht code ontcijferen: 

Palestina 

Al Aqṣā 

Al Quds 

 

Opdracht doolhof: 

 


